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Column

Opschuiven!

k zit met een dilemma. Het dilemma van

representatie. Ergens hebben we op weg naar

democratische samenlevingen van getrapte
vertegenwoordiging, lang geleden al, een ver-
keerde afslag genomen. Representatie werd
een recht dat kan worden afgedwongen door zij
die ons representeren, en alles wat niet-wij is,
werd uitgesloten. Dat wringt, want wie zijn wij,
en wie zijn zij? Waarom hebben we bedacht
dat alles wat op aarde is de mens toebehoort?
Waarop berust dat eigenaarschap, die
arrogantie?

Mensen zien vooral zichzelf, hun eigen soort,
in wie zij zich herkennen. Zij verwachten dat
zij gerepresenteerd zullen worden en zij eisen
dat zij niet teleurgesteld zullen worden. Maar
representatie is geen recht dat alleen mensen
ten deel zou moeten vallen.We hebben meer en
andere stemmen nodig. Opschuiven! Represen-
tatie van alles! Van de wolken en het zand, van de
stenen en de rivieren, van het water en de vogels,
van alles wat in onze ogen ongezien is.

Vandaag zat ik in de auto, en het was te druk.
Ik telde zeker honderd mij tegemoetkomende
auto’s per minuut, dat is zesduizend per uur,
keer twee de andere kant op, dat is twaalf-
duizend, maal de zes uur dat de rit duurde is
72 duizend auto’s, van Rotterdam naar Leeuwar-
den en terug. Thuisgekomen was de voorkant van
de auto brandschoon, geen insect te bekennen.
Twintig jaar geleden zou dezelfde rit hebben
geresulteerd in een compleet slagveld op de
bumpers van die insectenvangers. De blinkende
bumper toont de rampzalige afwezigheid van
hen die we niet kunnen missen.

Volgelingen van het Jainisme, een Indiase
religie, kennen een ziel toe aan ieder levend
wezen, ook aan planten, water en insecten.
Daarom vegen ze het pad waarop ze lopen
schoon om te voorkomen dat ze een wezen
vertrappen. Insecten bestuiven gewassen,
regelen de ongediertebestrijding, breken afval
af. Omdat alles met alles samenhangt komen
door het terugdringen van leefgebieden, klimaat-
verandering, vervuiling en het intensief gebruik
van bestrijdingsmiddelen en door een overdaad
aan stikstofverbindingen ook alle organismen
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die van insecten afhankelijk zijn in voedselnood.
En wij, mensen? Wij pleiten voor insectvriende-
lijke tuinen, werken met boeren, wetenschappers,
banken en bedrijven aan biodiversiteitsherstel.
Dat is allemaal niet genoeg. Wie representeert
de stem van de niet-mensen in het politieke
systeem dat we hebben opgetuigd en dat nu

zijn eind nadert?

In dat systeem gaat het steeds over de vraag
wie recht heeft — hier —te zijn. Over, niet vanuit
het andere. Alle politieke rukken naar rechts
brengen niets nieuws, hooguit brengen zij oude
verhalen op nog luidere toon. Zij representeren
vooral de eigen identiteit in het hier en nu.

Waar vinden we de weg terug naar die afslag?
Een rechtspersoon, ik zocht het op, is een entiteit
die dezelfde rechten en verantwoordelijkheden
heeft als een persoon. Waarom is het zo moeilijk
ons voor te stellen dat een rivier een rechts-
persoon kan zijn, terwijl we dat voor bedrijven
wel gewoon vinden?

Levende entiteit
In Nieuw-Zeeland is het realiteit. De Whanga-
nui-rivier aldaar is de eerste rivier ter wereld
die rechtspersoonlijkheid heeft gekregen.
Wat voorafging aan deze enorme juridische stap
was de stelselmatige ontkenning van de rivier
als een levende entiteit. De rivier werd geéxploi-
teerd en vervuild en haar culturele en spirituele
waarden werden aangetast. Het kostte de Maori
decennia, maar uiteindelijk nam het parlement
de wet aan die vastlegde dat Te AwaTupua—
derivier en al haar fysieke en metafysische
elementen —een ondeelbaar, levend geheel is
en voortaan alle rechten, bevoegdheden, plich-
ten en aansprakelijkheden van een rechts-
persoon bezit. De wet voorzag bovendien in
een schikking van 80 miljoen dollar om alle
handelingen en nalatigheden die de rivier
waren aangedaan, te herstellen.

Dichter bij huis zien we de Ambassade
van de Noordzee, waar kunstenaars, filosofen,
beleidsmakers, juristen, biologen en studenten
bij betrokken zijn. Zij willen de representatie van
de Noordzee verankeren binnen ons politieke
systeem, want, zo stelt de Ambassade:
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‘Diversiteit van leven is van belang voor al het
leven. De zee is van zichzelf. Daarom is directe
politieke vertegenwoordiging van de zee nood-
zakelijk. We hebben geen instrumenten om met
en vanuit de natuur te spreken. Onze gereed-
schapskist met democratische instrumenten is
tweehonderd jaar oud, maar we leven nu in een
totaal andere samenleving. Diersoorten sterven
in hoog tempo uit, maar de representatie van
het “niet-menselijke” schiet te kort binnen
ons politieke spel’

Bosbranden, extreem weer, ijsvelden
in Alaska die vijf keer sneller smelten dan
verwacht; deze nieuwe realiteit vraagt om
een andere politiek, want onze huidige politiek
is geen politiek van kennis, maar een politiek
van onwetendheid, zo stelt Graham Harman in
zijn boek over Bruno Latour, Reassembling the
political. Onwetend over het bouwen van andere
vormen van representatie. Onwetend over wat
toekomstige relaties in nieuwe en onvoorziene
combinaties kunnen brengen. Onwetend over
de ontwrichting. Daarom moet het politieke
proces erop gericht zijn om ook toekomstige
nieuwe, niet-menselijke actoren te omvatten.
Juist omdat we ons er geen voorstelling van
kunnen maken waarmee we geconfronteerd
worden en op welke schaal we de wereld op het
spel zetten, moeten we met spoed onze eigen
onwetendheid en daarmee samenhangende
onwil onder ogen zien en handelen. e
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