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Valbreken

Jigoro Kano

ijn vader zaliger, Clarence Breeveld (1948-
2017), was derde dan (3de gradatie boven
zwarte band) judo en leerde mij als kleuter
de voorwaartse rol als basis van de judosport.
In mijn vroegste herinnering zie ik mijzelf einde-
loos door de woonkamer rollen tot ik deze rol een
beetje onder de knie had. Als ik hem dan vroeg
waarom die voorwaartse rol zo belangrijk was zei
hij: ‘Door voorwaarts op je schouder te rollen
leer je valbreken.Want vallen zul je in dit leven.
De kunst is om te leren dat wanneer je valt je
toch vooruit blijft rollen en tegelijkertijd altijd
je hoofd beschermt. De focus is vooruit!’

Sinds dat moment draag ik die woorden met
mij mee. Ik zoek die mentaliteit in de samen-
leving om mij heen: mensen die vooruit willen en
willen winnen. Rolmodellen. Die niet bang zijn
om te vallen, omdat ze het valbreken onder de
knie hebben.Want wanneer je de val inherent
maakt aan je doel, ben je klaar voor iedere
uitkomst van welke strijd dan ook. Met deze bril
tuur ik door het heden en verleden. Ook in de
wereld van de kunsten en media waar ik werk-
zaam ben.

Een foto van de bedenker van Judo, Jigoro
Kano (1860-1983), hing toen ik klein was,
pontificaal in onze woonkamer. Een rolmodel
voor mij. Letterlijk en figuurlijk. Een term als
diversiteit vind ik als een parfum waarvan de dop
te lang openstaat en de kracht is vervlogen. Ik
spreek liever over perspectief en representatie.
Diversiteit is voor het bedrijfsleven en de
culturele sector weliswaar een goedbedoelde,
visuele droom. Het ziet er leuk uit, al die kleur-
tjes. Maar het gaat niet om de buitenkant,
het gaat om de inhoud: de waarde die mensen
aan culturele intelligentie en verscheidenheid
in manieren van doen of denken met zich mee-
brengen. De aanwezigheid van mensen van
diverse culturele achtergronden zorgt dat een
organisatie compatibel is met andere netwerken
en markten. Mensen die dezelfde strijd hebben
gevoerd en soortgelijke voorwaartse rollen
hebben geoefend. Hun verhalen en levensadem
kunnen een volgende generatie perspectief
bieden.
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Orville Breeveld

Doorzettingsvermogen

Daarom maakte ik mij vanaf het moment dat ik
voet zette in Het Concertgebouw sterk voor het
bekend maken van het werk en de levens van
zwarte klassieke componisten als Chevalier de
Saint-Georges, Samuel ColeridgeTaylor en
Florence Price. Niet louter omdat zij zwart zijn,
maar omdat hun muziek en leven een belangrijk
verhaal vertellen. Een verhaal van diverse
voorwaartse rollen en valbreken. Een verhaal
van doorzettingsvermogen en succes. Hard
vallen, maar altijd vooruit blijven rollen en weer
opstaan.Want in Nederland kun je met deze
instelling veel bereiken. Rolmodellen represen-
teren vooral dat het mogelijk is om in Nederland
en waar dan ook succesvol te zijn. Maar wat is
hun verhaal? Hoe word je succesvol? Welke
mentaliteit moet je hebben of ontwikkelen?
Welke tegenslagen maak je mee en hoe vecht je
jezelf daaruit?

Ookin de NPO-documentaireserie Nieuwe
Blik Terug uit 2023 ben ik op zoek gegaan naar
deze vragen, geinspireerd door succesvolle
zwarte mensen in de Europese geschiedenis.
Enin het najaar zal ik in een drieluik Nieuwe Blik
Terug in Het Concertgebouw, onder begeleiding
van topmusici als Randall Goosby en Hannes
Minnaar, vertellen over de succesverhalen van
deze mensen en zwarte klassieke componisten.
We kunnen namelijk wel blijven schelden op het
duister, maar het is beter voor ons en voor ons

nageslacht om te laten zien waar de lichtknop zit.

Oplossingsgericht denken en heil vinden in
samenwerken metiedereen die maar wil.
Ongeacht achtergrond, kleur, geloof of welke
categorie dan ook. Het is niet alleen sociaal
heilzaam, maar ook vanuit economisch perspec-
tief verstandig om een open houding te hebben
naar de wereld om je heen. Als je Surinaamse
broodjes of Turkse baklava verkoopt is het
commercieel verstandig om 66k met blonde Piet
of Truus kennis te maken. Dan is het waar-
schijnlijk dat hun kinderen, en ja ook die van
Henk en Ingrid, je winkel binnen komen lopen.
Dat is wellicht ook het Nederlandse in mij:

ik luister graag naar Handel en houd ook erg van
handel. En beide liefdes wil ik met de volgende

generaties delen; die voor de schone kunsten...
en die voor werk en handel. Maar het is tegelijk
een kwestie van het dragen van de juiste bril.

De wereld die je ziet, is immers afhankelijk van
de bril die je jezelf aanmeet. Als je een bril draagt
van zelfmedelijden, misére en klaagzang, dan ga
je dat zien in de wereld om je heen. Rolmodellen
komen verder. En nee, dat gebeurt beslist niet
zonder vallen of zonder strijd. Daarom is het van
belang om die rolmodellen van allerlei culturen
in de instituties en bedrijven rond te hebben
lopen. Zodat zij het uitzicht van de ambitieuze
telgen uit volgende generaties vormen. Net als
mijn vader mij het geheim van de voorwaartse rol
en het valbreken heeft geleerd, wil ik die wijsheid
overdragen. Met een blik op vooruitgang, niet op
zelfmedelijden. Want mijn vader heeft mij des-
tijds alle rollen van de judosport geleerd...
behalve de slachtofferrol. e
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