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at is the culture voor jou?
The culture is voor mij een safe space.  
Een warm bad waar ik veel gelijk

gestemden tegenkom. Als the culture er niet  
was geweest, dan had ik op sommige plekken 
binnen de cultuursector meer moeite gehad  
om binnen te komen.

Wat doe je zoal?
Ik ben multidisciplinair artiest en cultureel 
ondernemer. Inmiddels werk ik twaalf jaar als 
zzp’er op het gebied van podiumkunsten, cultuur, 
en diversiteit en inclusie. Rond mijn afstuderen 
aan de Academie voor Popcultuur heb ik veel 
vlieguren gemaakt bij Noordstaat, waar ik ruimte 
kreeg om spoken word als discipline in te 
brengen. Van projectmedewerker, programma
maker, workshopdocent, tot hosten en een eigen 
voorstelling maken, ik heb bij deze organisatie 
een basis gelegd voor mijn beroepspraktijk. 
Later werd ik ‘Praatjesmaker’ bij het Groninger 
Museum; ‘story making’ met bezoekers. In 2022 
volgde daar de vraag of ik projectcoördinator 
wilde worden. Het betrof een project over de 
sporen van het slavernijverleden van Groningen. 
Dit groeide uit tot een culturele manifestatie, 
Bitterzoet Erfgoed, waarbij verleden, door
werking op het heden en de toekomst werden 
belicht, in musea en culturele instellingen in de 
stad en provincie Groningen. Tegen de vijftig 
partners sloten aan, ook liep er een educatie
project. Eind 2022 werd ik genomineerd voor de 
&Awards persoonsprijs. Een jaar later won ik de 
Groninger Talentprijs. Beide nominaties kwamen 
voort uit mijn verbindende rol voor Bitterzoet 
Erfgoed, maar ook mijn makerschap en werk
zaamheden binnen de Groninger cultuursector. 
Een hele fijne erkenning voor jarenlang hard 
werken. Nu ligt mijn focus op podiumkunsten, 
maatschappelijke projecten en advisering,  
en mijn eigen makerschap.

Hoe ben je begonnen met spoken word?
Ik ben begonnen als zangeres, zat van jongs af 
aan in bandjes, allerlei genres. Later ontdekte ik 
spoken word, de voorloper van rap in de hiphop
cultuur. Ik bezocht evenementen als Palabras, 
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Crimejazz en Live On The Low en raakte 
geïnspireerd. Het was in eerste instantie een 
aanvulling op mijn repertoire, maar gaf me 
vrijheid en verdieping. Ik ben naast eigen 
releases en performances, gaandeweg ook gaan 
experimenteren met groepsperformances, en 
workshops en teksten op maat gaan aanbieden. 
In 2014 organiseerde ik een multidisciplinair 
evenement, Wordplay x Soulfood, in een lokale 
bar. Met spoken word, muziek en Caribische en 
Surinaamse hapjes. Mijn eerste landelijke 
primeur betrof muziek, een release van een 
slowjam bij Juize FM, in 2015. Ik ben altijd 
maatschappelijk geëngageerd geweest, van huis 
uit, en vanuit mijn startpunt in de maatschappij. 
Dat zie je terug in mijn werk.

Je hebt ook een show, vertel daar  
eens wat over.

Let’s Get Lyrical, met Cissy Joan in Grand 
Theatre Groningen, bestaat in mei drie jaar.  
Een avondvullend programma, draaiend om 
woordkunst, lyricism, urgentie. Ik boek lokale tot 
internationale acts, open samen met huispianist 
Dani Brands de avond met een performance  
én host de show. Afsluitend is er een borrel, om 
te netwerken. Communitybuilding vind ik belang
rijk. Op 20 mei is de tiende editie. En we staan 
jaarlijks met een lokale editie op Noorderzon. 
Qua inhoud mag het wringen. Verschillende 
perspectieven on stage, mensen een stem 
geven. 

Is dat een van je motivaties  
om dit te doen?

Ja, en dat heb ik veel gedaan. Maar soms vergeet 
ik mijzelf. Ik wil weer vaker zingen. Ik sta, door  
de keuzes die ik heb gemaakt, nu vooral bekend 
als spoken word artiest. Dat was ook een niche, 
een gat in de markt. Het heeft me veel gebracht. 
Toch combineer ik het graag met mijn eerste 
liefde, muziek. Ik kom uit een muzikantenfamilie. 
Liveperformance, livemuziek. Een voorstelling. 
Een bundel. Ik zie allerlei mogelijkheden voor  
de toekomst. De eerste stap is het creëren  
van ruimte en tijd.

Wendeline Flores 

Hoe financier je je activiteiten? 
In dat opzicht merk ik wel dat ik meer artiest  
ben dan zakelijk ingesteld. Ik kan en begrijp veel, 
ben bekend met fondsen, potjes en hoe je ze 
moet vinden. Maar wanneer je al het zakelijke  
en financiële alleen draagt, kan dat demotiveren 
en slinkt de ruimte voor het maken. Als ik in een 
makersproces stap, dan wil ik me daar fulltime 
op kunnen focussen zonder zorgen over mijn 
bestaanszekerheid. Vaak stap ik in projecten  
die al subsidie ontvangen. Dit jaar staat voor  
mij voor heling, groei, nieuwe plannen en  
herontdekking. Daarna komt pas het zoeken  
van passende subsidies. Ik ben heel positief  
naar de toekomst toe. Ja, het blijft altijd 
spannend, dat ondernemen. 

Zie je jezelf als ondernemer of als 
kunstenaar? Of moet je beide zijn? 

Ik ben een ondernemende kunstenaar. Als on
afhankelijke artiest, niet commercieel ingesteld, 
moet je beide zijn. Dat gaat vanzelf. Je moet wel.

Voor wie doe je het?
Als ik met één woord één persoon kan bereiken 
en daarmee diegene inspireer, ben ik al tevreden. 
Rolmodellen zijn belangrijk. De rolmodellen  
die in mij geloofden en mij accepteerden zoals  
ik ben, met al mijn creativiteit en neuro
diversiteit, hebben veel voor mij betekend.  
Ik sta niet waar ik dacht dat ik zou staan toen  
ik 17 was. Ik sta steviger. Omdat ik zowel op  
het podium sta, als achter de schermen werk.  
Als je alleen aan de voorkant zit, dan kan je heel 
makkelijk een one day fly worden. Ik ben een 
blijver in de cultuursector, of het nu op het 
podium is of achter de schermen.   •

Wendeline Flores
is curator en historica. 
Zij houdt zich bezig 
met Caribische 
culturen en de door
werkingen van het 
koloniale en slavernij
verleden 


